1. There are so many sorts of love
(After Voltaire)

There are so many sorts of love

that one does not know where to seek a definition of it.
The name of ‘love’ is given boldly to a caprice of a few
days’ duration;

to a sentiment devoid of esteem;

a casual liaison;

to the affectations of a ‘cicisbeo’;

to a frigid habit;

a romantic fantasy;

to relish followed by prompt disrelish;

yes, people give this name to a thousand chimeras.

2. She is called Eros
(After Plato)

When the irrational lust,

which is attracted to the relish of beauty,

first has subdued the conviction that aims at the good
and when she,

by agency of other desires,

has gained new force to strive for physical beauty,

she acquires from this force itself her name,

when she once has triumphed in an irresistible advance.
She is called Eros.

3. Chase away the misleading seducers
(After De Pisan)

Chase away the misleading seducers,
who with all kinds of temptations

and in many tricky ways,

try to deprive you

of what you should keep most of all,
your honour, the beauty of glory,

that one will give you.

Oh, ladies, avoid their ferocious love!
Avoid her, for God’s sake, evade her.
For no good can come out of this for you.
Be convinced in the end that it's you who’ll be harmed.

Think of it, dear ladies,

How these men have said of you

that you're weak and you're fickle and highly capricious
and how they all with great effort

invent all kinds of deceptive ways

to overpower you,

as one catches animals in nets.

Flee, ladies, flee

and avoid these kind of men,

For under their smile is concealed
a strong poison, of lethal nature.

4. Love is a condition
(After Salomé)

Love is a condition that completely fulfils

the one who loves.

Just a sharp inducement the cherished object is:
only in the way a sound or smell from outside
can remain in a nocturnal dream

and invoke all kinds of worlds.

1. Er zijn zoveel verschillende soorten liefde
(Vrij naar Voltaire)

Er zijn zoveel verschillende soorten liefde

dat men niet weet waar men een definitie zou moeten zoeken.
De naam ‘liefde” wordt botweg gegeven aan een impulsieve actie
van een paar dagen;

aan een gevoel gespeend van elke waardering;

een alledaagse verhouding;

aan de pose van een verliefde;

aan een koude gewoonte;

een romantische fantasie;

aan smaakvol genot gevolgd door prompte afkeer;

ja, mensen geven deze naam aan duizend illusies.

2. Zij heet Minne
(Vrij naar Plato)

Wanneer de redeloze begeerte, die zich aangetrokken voelt tot
het genot der schoonheid,

eerst de naar-het-goede-strevende overtuiging heeft doen
zwichten en wanneer zij,

door toedoen van weer ander verwante begeerten,

nieuwe krachten heeft opgedaan om te streven naar lichamelijke
schoonheid, dan krijgt zij, wanneer ze eenmaal in een
onweerstaanbare opmars de overwinning heeft behaald,

van die kracht zelf haar toenaam. Zij heet Minne.

4. Verjaagt de bedrieglijke verleiders
(Vrij naar De Pisan)

Verjaagt de bedrieglijke verleiders,

die met allerlei verlokkingen

en op velerlei slimme manieren

u proberen te ontnemen,

wat u juist buitengewoon goed moet bewaren,

dat is de eer en de schoonheid van de lofprijzingen,
die men u zal geven.

Oh, dames, ontwijkt hun dolle liefde!

Vermijdt haar, om Gods wil, vermijdt haar.

Want daaruit kan voor u geen goeds voortkomen.
Weest ervan overtuigd, dat het eind altijd in uw nadeel uitvalt.

Bedenkt u zich, lieve dames,

hoe deze mannen van u gezegd hebben,

dat u zwak bent en lichtzinnig en snel van gedachten verandert
en hoe ze met grote inspanning

allerlei bedrieglijke manieren verzinnen

om u te overmeesteren,

zoals men dieren vangt met netten.

Vlucht weg, dames, vlucht weg

en vermijdt deze mannen,

want onder hun lach gaat een sterk vergif schuil,
dat dodelijk is.

4. Liefde is een toestand
(Vrij naar Salomé)

Liefde is een toestand die degene

die liefheeft volkomen vervult.

Slechts prikkelende aanleiding is het geliefde object daarbij:
alleen zoals een klank of een geur van buitenaf

in een nachtelijke droom kan blijven hangen

en hele werelden oproepen.
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Love changes the lover,

but also the world around him.

As if the lover is not just himself, but also the leaf that still
quivers on the tree,

the sunbeam that still glows on the waves

and the wildness of the sea.

Transformed in all things

and transformer of all things:

an image, sprinkled into the infinity of the universe,
so, wherever we will roam,

we’ll always be at home.

5. Attraction, lust and attachment
(After Dawkins & Vingerhoets)

There are three independently functioning systems
in love: attraction, lust and attachment.

We forcefully hope that these three will coincide.
That is what we then call ‘ideal love’.

But practically someone may arouse our lust,
without our being attracted.

Or we can get attached to someone

who doesn’t excite us.

There are three independently functioning systems
in love: attraction, lust and attachment.

Love is not about love,

let alone about the loved one.
Love is about selfish genes,

and has no intrinsic value.
Reproduction of one-self,

that's what love is all about.
Attraction, lust and attachment.

6. Love is the engine
(After Irigaray)

Love is a way of becoming,

monopolizing the other in consuming him/her,
in taking him into you, until he disappears.

Or love is the engine of a way of becoming
which allows one another to grow. For such a love,
you have to keep your autonomous body.

(your autonomous body)

So the one will not be the source of the other,
nor the other the source of the one.

May two lives embrace and fertilize each other,
without a definite ending in the one or the other.

7. We create all kinds of myths
(After Nussbaum)

We create all kinds of myths on love,

on who and how and when we love.

And on the actual presence of love.

The problem is: how do we know amidst all this
confusion (and delight and pain)

which view on ourselves

and which part of ourselves we can rely on?
Maybe the attempt to comprehend

love intellectually

is a way not to suffer, not to love, a planned escape

No, knowing of love is a way to be with someone.

To know your own love is to rely on it, to expose yourself.
Knowing of love is not about philosophy

but about a love story.

Liefde verandert de liethebbende,

maar ook de wereld om hem heen.

Alsof de geliefde niet alleen zichzelf is,

maar ook het blad dat nog aan de boom trilt,
de zonnestraal die nog op de golven glanst
en de wildheid van de zee.

Veranderd in alle dingen

en veranderaar van alle dingen:

een beeld, verstoven in de oneindigheid van het heelal,
opdat, waar wij ook heen zwerven,

wij altijd thuis zijn.

5. Aantrekking, lust en gehechtheid
(Vrij naar Dawkins & Vingerhoets)

Er bestaan drie onafhankelijk functionerende systemen
in de liefde: de aantrekking, de lust en de gehechtheid.
Wij hopen heel sterk dat die drie systemen samenvallen.
Dat noemen we dan 'ideale liefde'.

Maar in de praktijk kan iemand onze lust opwekken
zonder dat we ons tot diegene voelen aangetrokken.

Of we kunnen ons aan iemand hechten

zonder dat hjj of zij onze lustgevoelens prikkelt.

Er bestaan drie onafhankelijk functionerende systemen
in de liefde: de aantrekking, de lust en de gehechtheid.

In de liefde gaat het helemaal niet om de liefde,
laat staan om de geliefde.

Liefde draait om egoistische genen

en heeft geen intrinsieke waarde.

Jezelf voortplanten,

dat is waar liefde uiteindelijk over gaat.
Aantrekking, lust en gehechtheid.

6. Liefde is de motor
(Vrij naar Irigaray)

Liefde is een manier van worden,

die zich de ander toeeigent door hem/haar te consumeren,
in zich op te nemen tot hij/ zij verdwijnt.

Of liefde is de motor achter een manier van worden,
waarin de een de ander laat groeien. Voor zo'n liefde,
moet je je autonome lichaam behouden.

(je autonome lichaam)

Zodat de een niet de bron van de ander is,

noch de ander de bron van de een.

Laat twee levens elkaar omhelzen en bevruchten,
zonder onherroepelijk einde in de een of de ander.

7. We maken onszelf van alles wijs
(Vrij naar Nussbaum)

We maken onszelf van alles wijs over de liefde,

over wie en hoe en wanneer we liefhebben.

En of er wel echt sprake van is van liefde.

De moeilijkheid wordt dan: hoe weten we te midden van al
deze verwarring (en verrukking en pijn)

welke kijk op onszelf

en welk deel van onszelf we kunnen vertrouwen?
Misschien is de poging om de liefde intellectueel te vatten
een manier om niet te lijden, niet lief te hebben,

een vluchtmanoeuvre.

Nee, weten van liefde is een manier om met iemand samen te

zijn. Je eigen liefde kennen is erop vertrouwen, jezelf blootgeven.

Weten van liefde is geen kwestie van filosofie
maar van een liefdesverhaal.
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