
De natuur der dingen volgens Lucretius
(Fragment uit boek 2, 14-33)

O, hoe miserabel is het mens’lijk denken, o hoe blind de geest!

Hoe duister en gevaarlijk slijt men ‘t leven, dat zo om kan zijn geweest!

Ziet men dan niet dat we slechts pijn hoeven te mijden,

ons van zorg en vrees hoeven te bevrijden

en genieten van ’t moment?

Wat onze pijn verlicht, kan ook veel genot verspreiden.

Zie, het lijf hoeft dus niet te lijden

voor wie deze natuurwet kent!

De natuur vraagt niet om meer genot

als er geen kamers zijn met gouden schrijnen,

geen gebeeldhouwde knapen die met hun toorts ons feestdiner beschijnen,

geen huis dat glanst van zilver of antiek,

geen verguld plafond voor de weerklank van citermuziek,

maar wanneer men samen in het zachte gras, aan de beek gezeten,

onder een hoge boom geniet van simpel eten,

vooral wanneer het weer ons stralend toelacht

en de lente een tapijt van bloemen heeft meegebracht.
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